
VRIJWILLIGERS  
GEZOCHT
Word een taalmaatje voor 
een anderstalige 
Veenendaler



Lijkt het jou interessant om een anderstalige Veenendaler te coachen en 
begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal?! Word dan taalmaatje! 
Het kan iemand zijn die pas enkele maanden in Nederland wonen, maar 
ook iemand die hier al een paar jaar woont. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die als taalmaatje mensen individueel
willen begeleiden met het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse 
taal. Je helpt mensen op weg om zich te redden met betrekking tot een 
aantal thema’s’, zoals: 
• Kennismaken en begroeten (bijv. iets over jezelf vertellen of gedag 

zeggen)
• Afspreken (bijv. kennis van de maanden, dagen en tijden)
• Boodschappen doen (bijv. vergroten woordenschat van producten, in 

de winkel iets kunnen vragen en aanbiedingen lezen)
• Gezondheid (bijv. het maken van een afspraak bij de huisarts of je 

klachten omschrijven)

Je oefent wekelijks 1.5 uur met je taalmaatje op een door jullie 
afgestemde plek. Bij één van jullie thuis, in de Bibliotheek, of elders in 
Veenendaal.

Als taalmaatje ontvang je:
• Een training, zodat je goed beslagen ten ijs komt.
• Persoonlijke begeleiding van een vaste coördinator.
• Uitnodigingen voor bijeenkomsten waar je je ervaringen kan  

delen met andere vrijwilligers.
• Een vrijwilligersovereenkomst.
• Een gratis abonnement op Bibliotheek Veenendaal.

Interesse? Stuur een mail met korte motivatie naar:
Eva van Leuveren  | 0318 58 26 50 | evl@bibliotheekveenendaal.nl

Word een taalmaatje


